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IK HEB HEEL WAT SPORTEN BEOEFEND.

Atletiek, tennis, zwemmen… Maar toen ik atletiek beu was,

ben ik in contact gekomen met volleybal. Dat combineerde

ik een tijdje met tennis, waarmee ik al begon toen ik twee,

drie jaar oud was. Een logische keuze, want mijn hele

familie tenniste. Slecht was ik niet. Ik ben zelfs eens vice-

Vlaams kampioen geworden, maar toen ik op mijn 15de

naar de Topsportschool in Vilvoorde mocht gaan, heb ik

een keuze moeten maken. Ik zag meer toekomst in volley-

bal. Als tennisser moet je er heel veel uren en geld in

stoppen. Volleybal is een ploegsport. Dat is veel leuker.

EIGENLIJK BEN IK IETS TE KLEIN.

Ik meet 1m89 en zal meer dan waarschijnlijk niet meer

groeien. Een libero in het volleybal mag klein zijn, maar ik

ben een receptie-hoekspeler, de eerste die de bal aan-

raakt na de opslag van de tegenspeler. Toch zie ik mijn

gestalte niet als een nadeel. Ik compenseer het met mijn

sprongkracht. Ik kan van nature heel hoog springen. Dat is

al altijd mijn sterkste punt geweest. Iedereen staat ervan

versteld dat ik zo’n explosieve speler ben.

BIJ DE JEUGD SPEELDE IK BIJ TORHOUT.

Met de U15 speelden we indertijd kampioen. Ik heb altijd

met een goeie lichting kunnen samenspelen. Mijn ploeg-

maats van toen spelen er trouwens nog altijd. Eentje

schopte het zelfs al tot bij de eerste ploeg.

OP EEN EK BEHAALDE IK AL TWEE KEER ZILVER.

Op het EK U17 in het Turkse Konya verloren we na een

heel spannende finale van Italië. Dat land is zo’n beetje

ons zwarte beest, want ook vorige zomer, op het EJOF in

Baku, verloren we in de finale van hen. In de halve finale

hadden we na een thriller nochtans het grote Rusland

geklopt. We stonden 0-2 achter, maar wonnen toch nog

met 3-2. De dag erna wachtte echter al de finale. Dat was

er een beetje te veel aan. Ook op het achtlandentornooi,

een belangrijk tornooi dat elk jaar plaatsvindt, verloren we

al van Italië. Maar dit jaar wonnen we er wel goud en werd

ik tot MVP, de beste speler van het tornooi, verkozen.

IK ZAT OP DE TOPSPORTSCHOOL IN VILVOORDE.

Dagelijks twee en een half uur met de bal trainen, een uur

op fysiek en preventie, een uur video... In die periode

kwam ik ook uit voor Vilvoorde, dat in Liga B speelt. Zo

kwam ik afgelopen zomer in Liga A – het hoogste niveau –

bij Menen terecht. Als je in Vilvoorde afstudeert, kom je op

een lijst terecht die aan alle teams wordt bezorgd. Er was

interesse van enkele ploegen en dus moest ik een keuze

maken. Menen, dat vorig seizoen met financiële problemen

kampte na het afhaken van een sponsor, kwam vrij laat op

de proppen, maar ik heb geen moment getwijfeld toen ik

de kans kreeg om daar te tekenen.

NOEM MIJ GERUST EEN SEMIPROF.

Ik heb bij Menen een studentencontract. Ik krijg een auto

met tankkaart en dat wordt aangevuld met wat zakgeld.

Voor een student is dat al heel mooi. In de voormiddag ga

ik van half negen tot kwart voor één naar de les. Daarna

rijd ik naar Menen, waar de training om 14 uur begint. Om

half zeven ‘s avonds ben ik thuis. De ploeg telt vier, vijf

jonge gasten. De oudere spelers werken halftijds.

IK HEB NOG EEN CONTRACT VAN TWEE JAAR.

Hopelijk kan ik nog groeien en krijg ik nog speelkansen.

De voorbije maanden waren er heel wat geblesseerden en

kon ik veel ervaring opdoen. Niet gebruikelijk voor iemand

van 18 jaar. Het is voor mij een droom om een carrière uit

te bouwen zoals Sam Deroo of Tomas Rousseau, die bei-

den in het buitenland spelen. Van volleybal mijn beroep

maken en geld ermee verdienen, dat zou heel mooi zijn.

Door Tom Vandenbussche
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Kostuum, hemd en strik: Hugo Boss – Schoenen: Cycleur de Luxe.
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GEKLEED DOOR

Seppe Rotty

LEEFTIJD 18 jaar WOONPLAATS Torhout FAMILIE 

zoon van Wim Rotty en Joke Swyngedouw, broer van

Sien (16) en vriend van Renske Jaques. STUDIE eerste

jaar industrieel ingenieur in Kortrijk CLUB Decospan

Volley Team Menen.

ONZE STERREN VAN MORGEN 


