
 L E N G T E :  12 ,8K M  •  M O E I L I J K H E I D S G R A A D :  1 ,5/3  
(Verken een landschap met sporen van een vijf eeuwen oude geschiedenis en een heerlijk stukje Damse Vaart)  

S TO P S :  resten van de Duitse Hollandlinie • kerkruïne van het oude Lapscheure • het Lapscheurse Gat • veerpontje Kobus 
M U S E A :  geen

V E R T R E K :  K WA B E T T E S T R A AT  2,  8340 L A P S C H E U R E

D E  R O U T E :  neem Kwabettenstraat weg van de kerk en van de Hoogstraat – bocht naar rechts – 
op kruising Lapscheurestraat links – volg die tot je links een pad ziet dat verder links afslaat: de Pannenpolderstraat – 

volg tot je links een grote oude hoeve passeert – de weg neemt hier een bocht naar links – verder voorbij de bocht rechts de 
Zeedijk nemen – blijf die volgen, de weg maakt een flinke bocht naar links en voert je een heel eind verder na een bocht naar 
links en meteen een afslag naar rechts (neem die) tot aan het kanaal Brugge-Sluis – wandel tot vlak tegen het kanaal en volg 
het pad naar links – volg tot de A11, sla hier links af en even verder weer links – wandel nu terug over Fort Sint-Donaas tot de 

Zeedijk – neem die terug rechts (zelfde weg als daarnet) – negeer de eerste afslag naar rechts (Kaleshoek), maar neem de 
tweede (wordt Groenendijk) – blijf volgen, ook na een flinke bocht naar links – voorbij de Platte Kreek neem je de afslag naar 

rechts, Hoogstraat – dan 1ste rechts, Kwabettenstraat

de dIJken van het oude Zwin
in Lapscheure


